
 

Historische ‘protest’-optocht  
De leerlingen van toen zullen het ongetwijfeld nog weten! Op 21 september 1965 staakten en 

protesteerden WP-leerlingen tegen het verbod van het niet mogen dragen van lange broeken door 

meisjes en nozemkleding door jongens. Zo'n 300 leerlingen togen destijds massaal in optocht naar 

het Gemeentehuis om hun ongenoegen kenbaar te maken. Een groep scholieren van toen – nu 

reünisten - willen de geschiedenis van graag laten herleven en wandelen opnieuw van 15.30 tot 

16.00 uur de route van het Gemeentehuis naar het Museumplein. Leerlingen uit die tijd worden van 

harte opgeroepen nogmaals mee te lopen. 


